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23 mei 2022 

11 juni 2022 



Kerk lunca Mureșului 

 

 

De kerk in Lunca Mureșului is ruim 100 jaar oud en zoals u op 

de foto’s op de voorpagina ziet, gedeeltelijk ingestort. De 

renovatie werkzaamheden waren al in volle gang om het 

gebouw te redden, de fundering was verstevigd, een paar 

nieuwe ramen en deuren waren geplaatst, scheuren gedicht, 

maar het gebouw is helaas niet meer te redden. Door het 

instortgevaar kon er al geen kerkdiensten meer gehouden 

worden. De kosten van een nieuw of herbouwde kerk zal rond 

de € 50.000 zijn. 

 

Kerk Mihes 

 

In Mihes wordt er nu kerk 

gehouden in een 

huiskamertje van 4 bij 4 

meter bij een weduw 

vrouw thuis. Tijdens de 

kerkdiensten komen er 

rond de 25 personen. Dit 

is bijna niet te doen in het 

kleine kamertje, het is 

voor iedereen beter als er 

een gebouwtje gehuurd of 

gekocht wordt.  

Kosten rond de € 10.000. 

 

 

 

 

 



De bedoeling is om in dit gebouw de kinderen in Mihes, die nu 

niet naar school gaan, te leren lezen ,schrijven en rekenen. 

Maar ook de persoonlijke hygiëne zoals wassen van handen en 

tanden poetsen kunnen ze hier leren. Ze krijgen ook Bijbelse les  

en een warme maaltijd. een van de redenen dat de kinderen nu 

niet naar school gaan is omdat ze niet schoon genoeg zijn. 

 

Kerk Veseuș 

 

In het afgelegen 

Veseuș staat een 

mooie kerk die 

eigendom is van een 

Evangelische 

Gemeente uit 

Duitsland. De kerk 

wordt al jaren lang 

gehuurd door de 

Baptisten gemeente uit 

Uioara. Helaas komt 

hier per 1 januari 2023 

een einde aan, want de 

kerk met omliggende 

grond is verkocht. De 

gemeente is nu 

naarstig op zoek naar 

een vervangende 

ruimte om de 

kerkdiensten te 

houden. 

 

 

 

 

 



 

Concert 28 mei j.l 

 

Op zaterdag 28 mei is er een concert georganiseerd in de HHK 

in Sommelsdijk door de fam. Kwakernaak. Op deze avond 

kwam het Urker Visserskoor Crescendo zingen o.l.v. Louwe 

Kramer. De organist was Pieter Heikoop. 

 

De opbrengst van deze avond, minus de onkosten, waren voor 

de werkgroep. Tot op heden heeft het al ruim €5000,-  

opgebracht. Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor. 

 

Via deze weg willen wij de fam. Kwakernaak hartelijk danken 

voor het organiseren van deze avond. Ook hartelijk dank aan 

alle sponsoren en allen die een bijdrage hebben geleverd voor 

deze avond. 

 

 



 

Mevr. Van der Linde 

 

Na 10 jaar rommelmarkt in de loods bij Van der Linde in 
Ouddorp gaat de eigenaresse van de stichting Van der Linde 
Rommelmarkt ermee stoppen. In deze jaren heeft zij vele goede 
doelen gesteund. Wij waren ook heel dankbaar toen zij ons 
benaderde of wij de overgebleven pannen en potten , 

serviesgoed, en nog veel meer wilde hebben voor Roemenië. 
Tevens heeft mevr. Van der Linde de buitenleuningen voor de 
kerk in Taureni gesponsord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trapleuningen bij 
de ingang van de kerk 



Transport en inzamelen 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Het 1e transport van 2022 was op 18 februari. 

Op 5 april een deeltransport met Sliedrecht. Hierin kon helaas 

vanuit onze loods niet veel meer mee!. Daarom is er op 6 april 

nog een transport vanuit Middelharnis naar Roemenië gegaan. 

9 juni wederom een transport naar Roemenië. 

 

Op zaterdag 5 februari was de 1e inzameling van 2022 i.v.m. 

covid-19, deze keer ook weer met een verkooptafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reisverslag Mei 2022 

 

 

Dag 1 

Eindelijk kon het weer…reizen naar Roemenië.  

Met een groep van 

maar liefst 15 

personen zijn wij op 

17 mei naar 

Roemenië afgereisd. 

Enkele leden van de 

werkgroep en 

verschillende 

mensen die nauw 

betrokken zijn bij het 

werk van de werkgroep. Ook een verslaggever van het 

Eilanden- Nieuws is meegereisd. Zijn verslag met foto’s zal u 

later in het Eilanden- Nieuws kunnen lezen. Na een goede 

vlucht vanaf Eindhoven komen we in Cluj Napoca aan, waar 

Petru ons al staat op te wachten. Een fijn weerzien na zo lange 

tijd.  

 

Dag 2 

Bezoek aan Uioara. We worden hartelijk ontvangen in de kerk 

van Uioara door pastor Husar, Nelutu en Nicusur. Na een kop 

koffie gaan we naar het kringloop winkeltje Tabita en daarna 

naar de loods. De loods zag er keurig netjes uit, opgeruimd en 

alles gesorteerd. Alleen het dak van de loods is heel slecht. Het 

dak lekt op meerdere plaatsen en moet gerepareerd/vervangen 

worden.  

Kosten hiervan rond de € 3000 ,- 

In de middag naar Taureni om de burgemeester te ontmoeten 

en te bedanken voor zijn hulp bij het bouwen van de kerk 

aldaar. Als dank kreeg de burgemeester een Nederlandse vlag, 

een molen, klompen en kaas. Na dit bezoek gaan we op weg 



naar Mihes naar een weduwe, die haar huisje beschikbaar stelt 

om daarin kerk te houden. Omdat het steeds drukker wordt met 

bezoekers van de kerk wordt er naarstig gezocht naar een 

ander onderkomen. In de avond boodschappen gedaan voor 

350 kinderen,die allen een zakje met snoep/fruit zullen krijgen. 

 

 

Dag 3 

Vroeg uit de veren…naar Gherla. We 

ontmoeten hier ds. Cornel en zijn 

vrouw en dochter in zijn appartement. 

Na de koffie zijn we naar de Lidl 

gegaan om boodschappen te doen 

om uit te delen aan de aller armste 

gezinnen. We hebben maar een paar 

tassen uit kunnen delen. Gelukkig 

kwamen er mensen naar het kerkje 

toe om hun tassen op te halen want 

we moesten om 5 uur weer in Uioara 

zijn voor een kerkdienst. 

 

Dag 4 

Een vrije dag met een lange reis voor de boeg…vroeg uit bed 

dus. 

Met Petru en Rodica naar de Transfagarasan Mountain Road. 

Deze bergketen is een uitloper van het Karpaten gebergte dat 

verschillende Oost Europese landen doorkruist. Met de 

kabelbaan naar boven waar nog sneeuw lag. Een schitterend 

uitzicht. Op de terugweg nog naar Sibiu geweest, een mooie 

oude stad. 

 

Dag 5 

Op zaterdag is de loods open voor de verkoop, dus zijn wij even 

hierlangs gegaan. De volgende stop was bij een stukje grond in 



Cisteiu waar ook fruitboompjes zijn gepland. Daarna naar 

Veseus daar staat ook een zigeuner kerkje.  

In de kerk hebben wij een dienst bijgewoond voor de jeugd. Ook 

een man deed belijdenis van het geloof wat heel indrukwekkend 

was. 

Na de dienst hebben we snoep/fruit zakken uitgedeeld en 

gebreide knuffels aan de kinderen. Nadat de meeste mensen 

vertrokken waren kregen wij een maaltijd aangeboden. De 

mensen zijn zo hartelijk en gastvrij. 

 

Dag 6 

Vandaag een speciale dag voor ons als werkgroep. Lang zijn 

we bezig geweest om de kerk te bouwen in Taureni en vandaag 

zal de officiële opening zijn. De opening werd gedaan door 

pastor Husar, burgemeester Oltean van Taureni en dhr. Van der 

Made namens de werkgroep. 

 



Daarna volgde er een kerkdienst van drie en een half uur met 

diverse meditaties, toespraken en samenzang. De gehele dienst 

werd voor ons vertaald door ds.István Lörincz. 

Aan het eind van de middag weer op weg naar Uioara om daar 

de middag/avond dienst bij te wonen. 

 

Dag 7 

Onze laatste dag in Roemenië met een vergadering voor de 

werkgroep leden met pastor Husar, Nelutu, Nicusur en nog 

enkele leden van de kerk. De andere reisgenoten zijn een 

mooie wandeling gaan maken door het natuurgebied “De kloof 

van Turda.” Nadat het vergaderen voorbij was is de groep weer 

bijeen gekomen en na de lunch vertrokken naar de kerk in lunca 

Mureșului. Toen wij er waren in mei stond het dak er nog op 

maar was zeer onstabiel, nu hebben we helaas vernomen dat 

het is ingestort, en dat renovatie 

geen optie meer is. We gaan de 

komende periode bekijken of er 

gekozen wordt voor herbouwen of 

nieuw bouwen. We hopen dit zo 

spoedig mogelijk te doen, want de 

kerk is zeer belangrijk in deze 

zigeuner gemeenschap.Na afloop 

van de bijeenkomst bij de kerk 

hebben we snoep/fruitzakjes 

uitgedeeld aan de inmiddels 

toegestroomde kinderen en liedjes 

met hen gezongen, o.a. “lees je 

Bijbel bid elke dag.” 

 

Dag 8 

De terugreis naar Nederland. Na een voorspoedige vlucht 

sluiten we, met dank aan de Heere, af in de Rehoboth kerk in 

Sommelsdijk. We mogen terugkijken op een fantastische reis!!!! 

 



Algemene berichten 

 

In Januari is er een oliebollen actie gehouden voor de 

werkgroep door de jeugd van HHK in Oud Beijerland 

Tevens hebben wij een schenking mogen ontvangen van de 
diaconie van de HHK in Oud Beijerland  

Van Flakkee Verhuizers in Middelharnis hebben we 4 pallets vol 
met afgeschreven verhuisdozen gekregen. 

Via deze weg willen wij Rogo Machines b.v. bedanken voor het 

jaren lang mogen gebruiken van een heftruck tijdens het laden 

van onze transporten. 

 

meditaties 

 

Meditatie Pasen verzorgd door Ds. A. Kos 

Meditatie Pinksteren verzorgd door Ds. C. Gielen  

 

Beide meditaties werden voorgelezen in de kerk in Uioara. 

 

 

Overig nieuws 

 

 

Door de stijgende onkosten zijn wij helaas genoodzaakt om een 

vergoeding te vragen als er spullen  ( meubels e.d.) bij u thuis 

opgehaald moeten worden. De kosten zijn € 10,- in 

Middelharnis/Sommelsdijk en € 15,- voor de overige dorpen op 

Goeree Overflakkee. 

 

 

 



Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons heeft 

gesteund het afgelopen jaar in het gebed, financieel, met het 

laden, met breiwerken of op welke manier dan ook. 

 

Doordat de deurcollectes en andere activiteiten niet of beperkt 

kunnen doorgaan missen we veel inkomsten.  

Wilt u ons op financieel gebied steunen dan kan dit via IBAN 

NL97RABO0342007408 t.n.v. Stichting Oost-Europa Werkgroep 

Middelharnis 

 

 
 
 

 
 
 

Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers!. 
. 

Een hartelijke groet van alle werkgroep leden. We kunnen dit 
werk niet doen zonder uw steun en gebed. 

 
Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op: 

www.oosteuropa-werkgroep.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rubensplein 45, 3241 AM Middelharnis  
KvK 24449448  

 
IBAN NL97RABO0342007408  
Hulp aan arme mensen in Oost Europa  
Hulpgoederen inzameling 1e zaterdag van de maand ( augustus NIET) van 

09:30 - 11:30 uur: Industrieweg 17 Middelharnis.  

http://www.oosteuropa-werkgroep.nl/

